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Mensen voeren oorlog, 
stelen, branden, 
vernietigen, slachten 
en brengen dood. 
God verkondigt vrede, 
veiligheid, troost, orde, 
genezing en brengt nieuw 
leven. Nergens zijn deze 
contrasten duidelijker dan 
in DR Congo. De oorlog 

gaat door, maar ook Gods genade. 
De afgelopen maanden hebben onze kerken in Beni, Butembo 
en Oicha zeven mensen gedoopt tot een nieuw leven in 
Christus. Onze kerk in Goma heeft een training gegeven in 
traumaverwerking. Ook heeft zij samen met een horende kerk een 
evangelisatiecampagne georganiseerd, waarbij volgens directeur 
Papy “veel levens zijn hersteld en een groot aantal mensen, zowel 
doven als horenden, zich hebben verbonden om Jezus te volgen”.  

Onze evangelisten in Rutshuru hebben een nieuwe kerk gesticht in 
het gebied Kiringa. Veel doven in Kiringa konden de 15 km naar de 
diensten in Rutshuru niet afleggen, dus ging de kerk naar hen toe. 
Leden van de nieuwe kerk hebben zelf geld ingezameld om een 
huis te huren waar ze samen kunnen komen voor de eredienst. 

Nieuw leven in een Nieuw leven in een 
stervend landstervend land

D.R.CONGOD.R.CONGO
Jacob heeft zijn missie in Bunia voltooid en is nu geroepen 
om samen met Alain in Beni te dienen. Als gevolg van 
het feit dat zij sinds 2021 elke week van maandag tot en 
met donderdag trouw kerkleden hebben opgeleid, zijn de 
predikanten in staat om te preken en zondagse diensten 
en andere kerkbijeenkomsten te leiden. Het is geweldig 
om te zien hoe zij gezond volwassen worden en vrucht 
dragen, vooral in zo’n vijandige omgeving.  
En de omgeving is echt vijandig. Papy spreekt namens 
onze Congolese broeders en zusters zijn diepe 
dankbaarheid uit aan de supporters van DMI voor de 
noodvoedselhulp die zij tijdens deze aanhoudende 
crisis hebben ontvangen. “Door Gods genade”, zegt hij, 
“heeft de hulp veel van onze mensen grote vreugde 
en opluchting gebracht.” Voedselhulp werd uitgedeeld 
aan tientallen doven en hun families in al onze kerken 
in de volgende plaatsen: Bunia, Rutshuru, Beni, Oicha, 
Butembo, Minova, Bulengo, Bukavu, Goma en Uvira. 
Nogmaals hartelijk dank aan iedereen die heeft 
bijgedragen aan deze levensreddende actie.

Wat je voor een van de minsten van deze mensen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan. - Matteüs 25:40
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Het zelfvoorzieningsproject van Rwanda is spectaculair van start gegaan met een 
oogst van bijna 1,5 ton rijst in juni. Dit is meer dan zelfs DAMR-directeur Patrick 
kan eten, dus de geoogste rijst wordt momenteel opgeslagen in het magazijn 
van de lokale coöperatie, waar het wacht om verkocht te worden. Zodra het 

verkocht is, maakt de coöperatie 
de opbrengst over naar de 
bankrekening van DAMR. 
We willen dit project uitbreiden. 
In augustus hebben we het 
huidige land ingezaaid voor 
een tweede oogst, evenals 

een aangrenzend perceel dat onlangs met steun van Wycliffe Associates is 
aangekocht. Onze vertrouwde veldwerker en kerkleider Fulgence helpt bij het 
toezicht op het proces.  
We danken God voor de zegeningen van de eerste twee rijstvelden, die nu helpen 
om de activiteiten van DAMR in stand te houden. Voor de toekomst breiden we 
uit naar het derde, vierde en vijfde perceel – elk 5 hectare groot en elk 8.800 
dollar kostend – om in de 
voortdurende behoeften van 
het African Deaf Bible College 
te voorzien. Deze nieuwe 
velden zullen het vermogen 
van het college om voedsel te 
verstrekken aan medewerkers 
en studenten versterken en 
inkomsten genereren voor de dagelijkse activiteiten, waardoor we dichter bij 
duurzaamheid op de lange termijn komen. 
We nodigen u van harte uit om ons op deze reis te vergezellen. Uw gift voor 
de volgende rijstvelden zal zaden planten die uitgroeien tot blijvende hoop en 
kansen voor dove leiders in heel Afrika. 
Om dit project te steunen, kunt u een donatie doen op de rekening van DMI met 
de vermelding “Rice Field Project – Rwanda” (niet fiscaal aftrekbaar).

RWANDA
Tonnen rijst!

Het African Deaf Bible College vordert goed. 
We blijven erg enthousiast over deze enorme 
stap in de uitbreiding van onze missie. De 
bouw is nu voor ongeveer 90% voltooid 
en veel van de voorbereidingen achter de 
schermen – personeelszaken, documentatie, 
promotie – zijn in volle gang. Het college 
zal de capaciteit hebben om maar liefst 350 
dove en gebarende mensen op te leiden in 
certificaat-, diploma- en graadcursussen. 

Bij een ontwikkeling van deze omvang doen zich natuurlijk onvoorziene 
uitdagingen voor. Bouwinspecteurs hebben een reeks brand- en andere 
veiligheidsmaatregelen toegevoegd die moeten worden opgenomen. Deze 
hebben 30.000 AUD aan de kosten van voltooiing toegevoegd, en grijze haren 
aan degenen onder ons die alles in goede banen proberen te leiden. De opening 
staat nog steeds gepland voor januari 2026 en we kijken ernaar uit dat veel van 
onze velddirecteuren in Afrika bij die 
gelegenheid aanwezig zullen zijn. 
Onze grootste behoefte op dit moment 
is het vinden van sponsors voor 
studenten van het college. We hebben 
veel belangstelling gekregen van 
potentiële studenten uit heel Afrika, 
maar slechts weinigen kunnen zich de 
jaarlijkse kosten van 1000 dollar voor 
studie en verblijf in de studentenflat 
veroorloven. Daarom vragen we particulieren, kerken en organisaties om te 
overwegen studenten voor dit doel te sponsoren. Neem contact op met Andrew 
via andrew.miller@deafmin.org als u kunt helpen.

ADBC Update - Studentensponsoring nodig

Begin september bracht ‘H’, een van de senior 
medewerkers van DMI, een bezoek aan onze 
kerken voor doven in China. Kerken in China zijn 
onderverdeeld in door de overheid goedgekeurde 
kerken en niet-geregistreerde huiskerken. De 
huiskerken komen meestal in het geheim bijeen in 
huizen en verhuizen van het ene huis naar het andere 
om vervolging te voorkomen. De kerken voor doven 
van DMI behoren hiertoe. 
H’s bezoek aan China begon met een ontmoeting met 
pastor J, die was gewijd door de overleden zendeling 
C, die daar in 2009 de bediening had opgericht. Samen 
bezochten ze de kerk in de stad T en moedigden ze 
de leden aan, van wie velen bejaard zijn en kampen 
met gezondheidsproblemen. Er waren ook enkele 
nieuwkomers bij de bijeenkomst. 
 

In 

de dagen daarna waren er bijbelstudies gepland 
voor de huiskerken in T-stad, maar op de tweede dag 
leidden geruchten over een politie-inval ertoe dat de 
studie werd afgelast en vervangen door een lokale 
reis. H reisde door naar S-stad om de gelovigen daar te 
onderwijzen en aan te moedigen. Na COVID-19 en het 
overlijden van pastor C raakte de kerk echter verdeeld 
en bleven de overgebleven gelovigen achter zonder 
leiderschap. Dit bezoek was bedoeld om hen aan te 
moedigen en te troosten. Pastor J sprak over ‘Eenheid 
in Christus’ in een poging om de verdeelde leden te 
verzoenen, maar helaas waren de wonden diep en 
moeilijk te helen. De volgende dag ontmoetten H en J 
enkele leden van de kerk die hun spijt betuigden over 
de verdeeldheid en zeiden dat er tijd nodig was voor 
verzoening. Dit werd sterk aangemoedigd. 
 

De volgende dagen werden er bijeenkomsten 
gehouden in andere huiskerken en op de laatste dag 
van het bezoek gaf H de hele dag onderwijs over het 
verlossingswerk van Mozes en Jezus. Tijdens de reis 
zag H een sterke honger naar Gods Woord onder 
Chinese dove gelovigen, die het al lange tijd niet meer 
hadden gehoord. Hij zag ook de diepe wonden die 
door de verdeeldheid waren veroorzaakt. Er blijft een 
grote behoefte bestaan aan meer dove leiders die het 
evangelie kunnen verspreiden onder doven in heel 
China. DMI zal hier in gebed naar toe werken.

CHINA
China gekoesterd



en, waar mogelijk, persoonlijke trainingen. Sinds 
dit jaar houden we elke maand twee online 
bijeenkomsten.  
De eerste is ons online forum voor directeuren. 
Deze bijeenkomst stelt onze velddirecteuren van 
over de hele wereld in staat om samen te komen 
om getuigenissen, uitdagingen, successen en 
mislukkingen te delen, van elkaar te leren, elkaar te 
ondersteunen en gemeenschap te hebben. Tijdens 
onze meest recente bijeenkomst hebben we gekeken 
hoe we de wijsheid van de Spreuken het beste kunnen 
toepassen in moeilijke omstandigheden in het veld, en 
de daaropvolgende discussie was uitstekend. 
De tweede bijeenkomst is onze training voor pastors 
en evangelisten. Deze staat open voor alle tientallen 

predikanten in onze velden en er nemen doorgaans 
twintig tot dertig mensen per maand aan deel. Dit 
is meer een onderwijsmoment dan een discussie. 
We volgen een rooster waarin Matthijs, In Yeong en 
Josephat om beurten lesgeven, samen met een vierde 
gastspreker. Tijdens onze meest recente bijeenkomst 
sprak Matthijs over ‘Staying Salty’ (gebaseerd 
op Mattheüs 5:13), waarin hij de deelnemers 
aanmoedigde om hun hart te bewaken en God sterk 
te laten zijn in hun zwakheid. 
We zijn de zeer getalenteerde Anne Kaunda in 
Kenia dankbaar, die onze belangrijkste tolk is en een 
geïnternationaliseerde versie van ASL gebruikt, terwijl 
degenen die meer unieke gebarentalen gebruiken hun 
eigen tolk regelen. We maken ook gebruik van live 
Engelse ondertiteling, wat erg nuttig blijkt te zijn.

Onze medewerkers in Tanzania (DAT) blijven buitengewone resultaten boeken 
onder de toegewijde leiding van directeur Joseph Hiza. Na een aantal maanden 
van doopopleiding zijn 26 dove gelovigen, voornamelijk afkomstig van middelbare 

scholen, gedoopt. De gemeenten 
in Morogoro, Dar es Salaam en 
Mbeya organiseren elke laatste 
zondag van de maand, kort na 
de eredienst, workshops van 
drie uur om getrouwde stellen te 
helpen hun geestelijke relatie te 
verbeteren.  
In onze gemeenten in Tanga, 

Kigoma, Ifakara en Morogoro werden workshops over christelijk leiderschap 
gehouden om jonge leiders de vaardigheden en kennis bij te brengen die nodig 
zijn om effectief leiding te geven in een christelijke context. Meer dan 20 leiders 
hebben van dit programma geprofiteerd.  Op dezelfde manier hielden dove 
vrouwen uit alle gemeenten bijeenkomsten in hun respectievelijke kerken om 
te praten over het opzetten van 
een bediening om hen spiritueel en 
sociaal te verenigen en te verbeteren.  
De ICDT (Immanuel Church of 
the Deaf Tanzania) in Dar es 
Salaam en Mbeya, die uit zes 
gemeenten bestaat, organiseerde 
een workshop voor het opbouwen 
van evangelisatiecapaciteit. Meer 
dan 72 deelnemers leerden hoe 
ze effectief met anderen kunnen dialogeren, twijfels kunnen wegnemen en 
de boodschap van verlossing kunnen presenteren. In een soortgelijk initiatief 
voerden evangelisten in Kigoma gedurende twee maanden een speciale 
evangelisatiecampagne, waarbij ze met meer dan 40 gelovigen samenwerkten. 

TANZANIA
Bloeiend en voedzaam

Belangrijke ontwikkelingen vergroten het potentieel
Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van faciliteiten leggen de basis voor een 
steeds groter wordende bediening aan dove gemeenschappen in heel Tanzania.
Morogoro-kerk 
De bouw van dit nieuwe kerkgebouw is bijna voltooid. Er was een korte 
onderbreking van de werkzaamheden nadat de gemeenteraad had opgedragen 

de bouwvergunning te wijzigen 
van residentieel naar religieus – 
wat begrijpelijk is! Het heiligdom 
zou tegen het einde van het jaar 
klaar moeten zijn voor gebruik.

 

Kunduchi-kerk 
We hebben een stuk grond gekocht voor TSH 135.000.000 (AUD 83.000), waarop 
momenteel drie bouwvallige huizen staan. De twee meest bouwvallige huizen 
zullen worden gesloopt om plaats te maken voor de bouw van het nieuwe 
kerkgebouw, terwijl het minst bouwvallige huis zal worden gerenoveerd tot 
kantoren voor pastors en andere kerkleiders. 

Kerk van Buguruni 
De aankoop van het derde perceel in Buguruni maakt de uitbreiding van de 
activiteiten van DAT en het kerkterrein van ICDT mogelijk. We hebben hiervoor 
al TSH 40.000.000 (75%) betaald en zijn van plan om de laatste betaling van TSH 
20.000.000 te voltooien nadat de juridische documenten zijn afgerond.

ONLINE TRAININGEN
Directeurenforums vruchtbaar
Onze toewijding aan voortdurende training in management, bediening en 
levensvaardigheden wordt voortgezet met maandelijkse online bijeenkomsten 

OEGANDA
Trouw volhardend
Het ministerie in Oeganda is verdeeld in zeven regio’s 
die DAU (Deaf Action Uganda) met beperkte middelen 
hard probeert te bereiken. De ICDU (Immanuel Church 
of the Deaf Uganda) heeft onlangs drie percelen 
grond ontvangen voor de bouw van kerken in Lira, 
Bugiri en Napak, waarvoor we erg dankbaar zijn. 
De hoofdkerk in Makerere, Kampala, wordt 
momenteel geleid door David Muleme, Charles 
Ojok en Simon Marwas. Deze dienaren zijn op 
verschillende niveaus actief in de bediening aan 
doven. Afgelopen kwartaal zijn zeven doven 
gered nadat ze tijdens de diensten het evangelie 
in hun eigen gebarentaal hadden ‘gehoord’. Elke 
dinsdag, donderdag en zaterdag wordt er in de kerk 
gebarentaaltraining gegeven. Elke woensdag zijn er 
fellowshipbijeenkomsten en elke vrijdag bijbelstudies. 
Voor mensen in nood is er counseling beschikbaar op 
het kantoor.

De kerk van Morogoro is bijna 
voltooid.
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Oeganda vervolgde...

DAU-directeur Tonny is misschien wel een aspirant-
mediapersoonlijkheid, en dat is niet alleen omdat hij 
op Dwayne Johnson lijkt. Bukudde TV kwam naar de 
Goede Vrijdagdienst en filmde zijn preek, samen met 
een toneelstuk over de kruisiging door leden van het 
toneelteam. 
In andere delen van het land reist evangelist 
Onyat Emmanuel tussen Ngora, Kumi en Soroti in 
het noorden, waar hij in kerken predikt en dove 
volwassenen thuis bezoekt. Met name de kerk in 
Ngora wordt steeds sterker, met 17 bezoekers en 
regelmatige deelname aan de gemeenschap. In 
het oosten worden levens getransformeerd door 
de prediking van Francis Soniti en anderen, daarbij 
geholpen door het gebruik van motorfietsen als 
vervoermiddel. Onze veldwerkers werken ook hard 
om gebarentaal te onderwijzen aan dove kinderen die 
naar lokale openbare scholen gaan. In de zuidelijke 
regio’s worden kerkdiensten vanwege een gebrek 
aan financiering en faciliteiten buiten onder bomen 
gehouden, maar dankzij het enthousiasme van lokale 
leiders zijn een aantal dove mensen die zich uit de 
kerk hadden teruggetrokken, teruggekeerd en is het 
aantal leden gegroeid tot vijftien. In de Karamoja-regio 
in het oosten komen kerkleden in grotere aantallen 
bijeen, maar de extreme armoede en marginalisatie 
van doven in die dorpen maken het leven voor hen 
erg moeilijk. De kerk dient hen door het onderwijzen 
van het woord en het verstrekken van voedsel. 
DAU streeft ernaar om met een beperkt budget in 
de behoeften van zoveel mogelijk doven in Oeganda 
te voorzien. Momenteel worden twaalf evangelisten 
financieel ondersteund en zijn er acht motorfietsen 
voor vervoer ter beschikking gesteld, terwijl nog eens 
twaalf evangelisten op vrijwillige basis werkzaam zijn.

Het MREDF (MENNO & RUTH EDIGER DEVELOPMENT FUND) werd aan DMI 
geschonken door supporter Kathi Kitao en ging in 2018 van start. Het fonds stelt 
onze veldwerkers in staat om een gemakkelijk toegankelijke en laagdrempelige 
lening te krijgen voor het opstarten van een klein bedrijfje, waardoor de doven in 
onze velden een aanzienlijke mate van zelfredzaamheid kunnen bereiken. 
Sinds de oprichting hebben we niet alleen honderden nieuwe banen zien 
ontstaan, maar ook een tastbare verbetering van de levensstandaard van 
degenen die de leningen hebben ontvangen. Het leenfonds is een mooie 
aanvulling op onze overkoepelende missie om het evangelie, onderwijs en 
werkgelegenheid te brengen aan dove mensen in ontwikkelingslanden. 
Het fonds biedt momenteel zakelijke kansen voor doven in Burundi, DR Congo, 
Kenia, de Filippijnen, Rwanda, Tanzania en Oeganda. Hier volgt een overzicht (in 
Amerikaanse dollars):

MREDF Groep Lening project update
Zelfvoorziening stimuleren

DAU-directeur Tonny

Kenia 
Net begonnen dit kwartaal! US$ 10.000 ontvangen. 
* Het bedrag aan uitgekeerde leningen is hoger dan het oorspronkelijk ontvangen 
bedrag, omdat terugbetaalde leningen opnieuw worden toegewezen aan nieuwe 
leners.
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De Fatherheart Schools leren dove deelnemers niet al-
leen over het kennen van Gods liefde als kind van God, 
maar ook over het ervaren van Gods liefde als kind van 
God. Fatherheart Schools worden gehouden in zowel 
DMI-gebieden als potentiële DMI-gebieden als een 
middel om dove mensen te dienen en contacten te 
leggen voor toekomstige samenwerkingsverbanden. 
Van 25 tot 29 augustus werd er een Fatherheart ‘A’-
school gehouden in Addis Abeba, Ethiopië. Onder leid-
ing van Josephat, met ondersteuning van zijn vrouw 
Claire en Matthijs, had de school een grote impact. 
Voor velen was het de eerste keer dat ze hoorden over 
de liefde van de Vader - iets wat blijkbaar zelden in 
hun kerken wordt onderwezen. De openbaring dat zij 
zonen en dochters van God zijn, veranderde hun hart, 
genas hun wonden en bracht hen hoop. Ze leerden 
het verschil tussen een geest van zoonschap (/doch-
terschap) en een weesgeest. Het verschil is volledig 
transformerend en leidt tot vergeving en genezing. 

VaderhartscholenNaam: Eric NGABONZIZA Type bedrijf: Biljartzaal Groepsnaam: God win Locatie: Kigali 
Leningbedrag: RWF 1.000.000 Lening ontvangen (datum): 28 december 2022 

Lening volledig terugbetaald (datum): 31 maart 2025Eric Ngabonziza
Eric is een universiteitsstudent. Hij wist zijn studie en zijn bedrijf goed te 
combineren. Als hij er niet kon zijn, huurde hij iemand anders in om de 
biljartzaal te runnen. Eric’s bedrijf is winstgevend gebleken en heeft ook 

werkgelegenheid gecreëerd voor andere dove mensen.

Naam: Jean De La Croix Mukeshimana 

Type bedrijf: Fotografie 

Groepsnaam: Focus Workforce (teamleider) 

Locatie: Kigali 
Leningbedrag: RWF 1.000.000 

Lening ontvangen (datum): 7 januari 2023 

Lening volledig terugbetaald (datum): 31 

mei 2025 Jean De La Croix Mukeshimana
Jean gebruikte de lening om fotografieapparatuur aan te schaffen. Hoewel hij al 

als fotograaf werkte, ontbrak het hem aan essentiële materialen, zoals cam-
eralenzen en een laptop voor het bewerken van foto’s en video’s. Dankzij de 

lening kon hij de apparatuur aanschaffen die hij nodig had. 
Veel mensen vinden zijn foto’s mooi en huren hem in voor hun evenementen, 

bruiloften en ceremonies.

Vaderhart Ethiopië

Van 1 tot 5 september werd een tweede Fatherheart 
‘A’-school gehouden in Anyama aan de Ivoriaanse 
kust. Ook deze keer werd de school geleid door 
Josephat, maar nu met ondersteuning van zijn vrouw 
Claire en Gunnar. Helaas was Claire de hele week 
ziek, waardoor Josephat het grootste deel van de 
lessen voor zijn rekening nam. Ook nu was de impact 
opvallend, hoewel sommige deelnemers, die voor 
het eerst met deze leer in aanraking kwamen, wat 
meer tijd nodig hadden om te reageren dan anderen. 
Toch raakte de leer over vergeving velen diep, vooral 
wanneer er sprake was van gespannen of verbroken 
relaties met ouders, wat leidde tot verzoening. 

Opvolging van studenten
Vorig jaar volgden twee studenten – Didier uit Rwanda en No Tuan uit 
Myanmar – een zeven maanden durende opleiding tot predikant aan het 
Deaf International Institute in de Filippijnen. In maart van dit jaar keerden de 
studenten terug naar hun respectievelijke thuislanden.

Didier - DAMR-lid Didier Sinakubeshya keerde in maart terug naar Rwanda 
en is nu actief als vrijwilliger. Hij gaat van huis tot huis om dove mensen te 
bezoeken en het evangelie met hen te delen. Hij assisteert onze pastors en 
evangelisten bij hun bedieningswerk.
No Tuan - No Tuan werkt als onderwijsassistent op de school in Kalay. Hij 
leidt elke ochtend en na het avondeten de erediensten op school. Daarnaast 
repareert hij motorfietsen, waterpompen en andere elektrische apparaten.

Van links naar rechts: Abraham, No Tuan, Heo, Didier

Vaderhart Ivoorkust



Prikbord
Verlanglijstje 2025Verlanglijstje 2025

We zijn onze donateurs zo dankbaar dat ze ons helpen de doven in onze velden te zegenen. Hieronder 
staat onze wensenlijst voor 2025. Overweeg alstublieft in gebed hoe u ons hiermee kunt helpen.

2025 Projecten Wensenlijst
•	 Burundi ministerie auto AUD7500 

Minova keuken landbouwgron
d AUD7500 

DAT Zelfvoorzienend projec
ten en 

bediening auto AUD15,000
  

Afrikaanse Bijbelschool (meubilair en 

uitrusting) AUD60.000
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Details zijn nu beschikbaar op 

onze website! 

https://deafmin.org/conference/

NIEUWS UIT DE 
ONDERSTEUNENDE 

LANDEN

De meest voorkomende begroeting die ik krijg van 
familie en vrienden wanneer ze bellen, is: “Waar ben 
je nu?” Er is inderdaad veel gereisd. Het is niet ideaal 
voor de familieband om drie kinderen op drie verschil-
lende continenten te hebben wonen, maar het stimu-
leert wel het reizen tussen de drie landen die DMI 
het meest steunen (Australië, Japan en de VS) – en 
biedt bijna onbeperkte mogelijkheden om in contact 
te komen met oude en nieuwe supporters (individuen 
en kerken/organisaties) – in elk van die landen, tegen 
minimale kosten voor DMI. 
 Na de wervelende fondsenwervingsinspanningen in 

Australië in augustus, 
bracht ik september 
door in de VS, waar ik 
de Garden, Union en 
Shepherd kerken in LA 
bezocht en daar sprak. 
Ik woonde een fantas-
tische conferentie bij in 
de Brooklyn Tabernacle 

in New York, die niet alleen per-
soonlijk inspirerend was, maar ook 
een geweldige kans bood om te 
netwerken. Het grootste deel van 
oktober bracht ik door in Oost-Af-
rika, waar ik onze scholen, kerken 
en projecten in Kenia, Tanzania 
en Oeganda bezocht en de diplo-
ma-uitreikingen bijwoonde op de 
beroepsschool van Dennis in Lira 
en onze bijbelschool in Kampala. 
Het trainen van onze medewerk-

ers en evangelisten op elk van deze 
gebieden was een centraal onderdeel van mijn bezoek. (Details hierover in onze 
volgende nieuwsbrief.) Hartelijk dank aan iedereen die gebruikte laptops en 
telefoons heeft gedoneerd. Er zijn nu 6 laptops en 9 smartphones uitgedeeld aan 
dankbare veldwerkers. 
Op het moment dat dit wordt gedrukt, ben 
ik tot eind november in Japan, waar ik in 
kerken, scholen en universiteiten spreek 
over het werk van DMI en onze Japanse raad 
van bestuur ontmoet. “Ik ben thuis met Ker-
stmis”, zo gaat het liedje, geloof ik. Tijdens 
mijn reizen ben ik melatonine gaan waarder-
en, koester ik de mooie relaties die we 
hebben met supporters en veldwerkers over 
de hele wereld, en verwonder ik me over 
de hand van God, die keer op keer voorziet, 
beschermt en Zijn liefde in onze harten stort 
door de Heilige Geest, die ons is gegeven.

Andrews Avonturen
Andrew met studenten van het IICS in Kenia

Andrew in een houtbewerkingsatelier in Tanzania

FUNDRAISING-EVENEMENTEN BRENGEN 
AUD 24.320,66 OP!

https://deafmin.org/conference/


Fondsenwervers!
FUNDRAISING-EVENEMENTEN BRENGEN 

AUD 24.320,66 OP!

Wat een ongelooflijke avond hebben we gehad tijdens onze quizavond in Melbourne! 
Het was geweldig om te zien hoe 160 supporters St. James vulden, allemaal verenigd 
voor een goed doel. Speciale gasten Bing en Anabelle hielpen mee om de avond echt 
onvergetelijk te maken. 
De avond was een fantastische mix van leuke quizvragen, geweldige gezelligheid en de 
kans om te bieden op een aantal prachtige items tijdens onze stille veiling. Dankzij uw 
vrijgevigheid hebben we $ 8.000 kunnen inzamelen voor onze nieuwe bijbelschool in 
Rwanda. Zonder u was dit niet gelukt. Bedankt dat u deel uitmaakte van deze speciale 
avond en voor uw inzet voor onze missie. Speciale dank gaat uit naar de bedrijven die 
de avond hebben ondersteund (zie hieronder). En enorme dank aan Amy, Kay en Susi 
die zich onvermoeibaar hebben ingezet om de avond tot een succes te maken.

SYDNEY DINER
Tijdens een benefietdiner van Deaf Action in Sydney vorige maand kwamen 
73 supporters luisteren naar voormalig vicepremier John Anderson (en onze 
eigen Andrew Miller als voorprogramma) en genieten van heerlijk eten en 
gezellig samenzijn. Dankzij donaties tijdens de avond werd er 16.581 dollar 
opgehaald. Ons streefbedrag was 25.000 dollar, nodig om onze boerderij in 
Ligao, Filippijnen, uit te breiden, een veiligheidshek eromheen te bouwen 
en fatsoenlijke huisvesting te bieden aan onze landarbeiders Lester, Noel en 
hun gezinnen. De Garden Church in de VS heeft 6.500 dollar bijgedragen en 
de resterende 2.000 dollar is afkomstig uit ons fonds voor zelfvoorziening. De 
boerderijprojecten op onze school in Ligao zijn nu dus allemaal gefinancierd! 
We zijn onze gulle donateurs zeer dankbaar voor hun steun.

Melbourne quizavond

Zie de laatste pagina voor een overzicht van al onze geweldige sponsors.

Stille veilingStille veiling



Pastor 
Profiel

Naam: Naing Naing Kyaw

Locatie: ICD, Yangon, Myanmar 
Doofheid: Van geboorte af aan doof 
Grootste uitdagingen: 
1. Wanneer we de doven thuis bezoeken, verwelkomen ze ons 
en tonen ze interesse in het evangelie, maar hun families 
accepteren ons niet omdat de meesten van hen boeddhistisch 
zijn. 
2. De meesten van hen wonen in voorstedelijke gebieden, 
waardoor de mogelijkheden om hen met het evangelie te bereiken 
zeer beperkt zijn. De meeste plaatsen zijn niet bereikbaar met 
de bus. 
Grootste vreugde: Wanneer ze Jezus Christus als hun redder en 
Heer aanvaarden. 
Grootste behoefte: Dat God meer arbeiders uitzendt voor onze 
dove zending.

Onze predikanten en evangelisten hebben sponsoring nodig om hun werk te 
kunnen voortzetten. Wilt u overwegen om een predikant te sponsoren voor 

50 dollar per maand?

Lofprijzing en gebed
Gebed is zo’n belangrijk onderdeel van dit werk en we willen jullie vragen om met ons mee te 
bidden voor het werk waar DMI bij betrokken is. In ons eentje kunnen we misschien niet veel, 

maar bij God is niets onmogelijk!!
Kerken 
Wees dankbaar voor elk van de 180 dove kerken die elke week onder de paraplu van DMI 
actief zijn. Bid voor de bemoediging van onze kerkleiders en de groei van elk van de kerken. 
 
China 
Bid voor de veiligheid en vitaliteit van onze broeders en zusters in China die ondanks 
vervolging blijven samenkomen en God aanbidden. 
 
Zelfvoorzieningsprojecten 
Bid voor de vele duurzaamheidsprojecten – individueel en gemeenschappelijk – in onze 
werkgebieden, dat ze productief mogen zijn en onze doven echt naar economische 
zelfvoorziening mogen leiden. 
 
ADBC 
Bid dat het accreditatieproces van het African Deaf Bible College snel zal worden afgerond 
en dat ook andere operationele zaken op tijd klaar zullen zijn voor de opening van het 
college in januari.

  Wekelijkse gebedspunten zijn te vinden op onze website of meld je aan als  
gebedspartner en ontvang ze rechtstreeks in je e-mail. https://deafmin.org/prayer/
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Neville (OAM) & Lill Muir
DMI Oprichters

Andrew Miller 
Internationaal directeur

Matthijs Terpstra 
Internationale  

ontwikkelingscoördinator

Susi Tjhai
Financieel coördinator

Kay van Namen 
Sponsoring & 
Administratie  
Coördinator

Amy Jack
Communicatiecoördi-

nator

www.deafmin.org
DMI NoorwegenDMI Noorwegen
www.dminorge.no

Wil je doneren? Wil je doneren? 
Als je een donatie wil maken, 

het rekeningnummer is:
NL41 INGB 0004 8580 12 t.n.v. 

Kadosh (Zoetermeer).
Voeg een bericht toe dat de 

donatie voor DMI is bedoeld.

Paypal faciliteit (beveiligd) op de 
website

http://gebarenkerk.nl/wij-steunen.nl

https://testimonies.deafmin.org/
https://interviews.deafmin.org/

Noorwegen Kantoor:Noorwegen Kantoor:
Deaf Ministries International 

Matthijs Terpstra 
+47 41215782
dminederland@gmail.com. 

Stuur een mail of SMS als je 
meer informatie over ons werk 

wilt krijgen.



Bedankt aan onze sponsors!


