
www.deafmin.orgwww.deafmin.org
Wat je voor een van de minsten van deze mensen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan. - Matteüs 25:40

  Deaf MinistriesDeaf Ministries
    InternationalInternational

Het evangelie brengen aan doven

De internationale en nationale besturen, 
medewerkers, vertegenwoordigers en 
vrijwilligers van DMI wensen al onze 

supporters een geweldige kerst en een veilig, 
vredig en gezegend 2026. Hartelijk dank 
voor uw genereuze gebeden, financiële en 
praktische steun gedurende het hele jaar. 

We kijken ernaar uit om volgend jaar weer 
met u samen te werken. Prettige kerstdagen 

voor u allen! 

Zijn naam zal zijn: Zijn naam zal zijn: 
Wonderbare Raadsman, Machtige Wonderbare Raadsman, Machtige 

God, Eeuwige Vader, Vredevorst.God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

3 nieuwe kerken!
-Filippijnen-

De missie van DMI is om het evangelie, onderwijs en werkgele-
genheid – in die volgorde – naar doven over de hele wereld te 
brengen. Het is geweldig om te zien dat dit maand na maand, 
jaar na jaar gebeurt, en we zien het nog steeds gebeuren met 
de opening van drie nieuwe kerken in het Bicol-gebied van de 
Filippijnen. We verheugen ons over de opening van ICD Guin-
obatan in Albay onder leiding van Welfredo Reonal (Willy, die 
lesgeeft aan K-4 op de Bicol Deaf Action-school). De kerk heeft 
momenteel ongeveer 20 leden. We zijn blij met de opening van 
ICD Legaspi, geleid door Cyrex Quidep, die nu 15 leden heeft. En 
we zijn ook blij met Jose Bangapat, die leiding geeft aan de ICD 
in Tabaco, Albay. De kerk van Jose is recenter geopend en heeft 
nu 25 leden.

Daraga-kerk 

voor doven

Guinobat-aN-kerk voor doven

Tobaco-kerk 

voor doven
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Na eerdere fondsenwervingsacties in 
Australië zijn er ontwikkelingen gaande 
op de Bicol Deaf Action-boerderij. De 
woningen voor boerenarbeiders Lester 
en zijn gezin en Noel en zijn gezin vorder-
en goed. De boerderij zelf is uitgebreid 
en er is begonnen met het beplanten 
van die nieuwe velden. Zodra de wonin-
gen klaar zijn, wordt de muur gebouwd. 
Bing spreekt haar dankbaarheid uit aan 
alle supporters die deze verbeteringen 

mogelijk hebben gemaakt.  
De inkomsten van de boerderij waren zelfs vóór 
de uitbreiding al bemoedigend. De opbrengst 
van het derde kwartaal bedroeg 1700 Austral-
ische dollar. De verkoop van gevogelte leverde 
230 dollar op en die van varkens 1000 dollar. 
De rijstoogst in oktober leverde de school bijna 
1000 dollar op. We kijken ernaar uit om deze 
inkomsten te zien stijgen wanneer de extra gewassen worden geoogst.

Nasleep van de tyfoon 
De supertyfoon Uwan liet zich vorige maand 
voelen en velde bomen en zette hele ge-
meenschappen onder water. Onze school in 
Ligao bood leerlingen en lokale bewoners een 
veilige plek, maar er was daarna wel veel op 
te ruimen. De grote boom buiten het admin-
istratiegebouw was omgewaaid. Ronald en 
andere me-

dewerkers gingen aan de slag met een ketting-
zaag om de boom in stukken te zagen en op te 
ruimen. Het lijkt erop dat we nu genoeg brand-
hout hebben voor bijna tien jaar. Er komen nog 
meer tyfoons aan. Bid dat onze mensen en hun 
faciliteiten veilig blijven.

FILIPIJNEN...Vervolg
Ontwikkelingen bij Bicol Deaf Action

De Myanmarese regisseur Pa Lian is een toonbeeld van 
stoïcisme en positiviteit te midden van de verschrik-
kelijke ontberingen en het lijden van een grotendeels 
vergeten oorlog. Hij schrijft (onbewerkt):

Door Gods genade verloopt het zendingswerk in 
Myanmar voorspoedig. De Immanuelkerk in Yangon is 
actief in outreach- en zendingswerk. We hebben onze 
dove leden thuis bezocht en degenen die ziek waren of 
problemen hadden, gesteund en bemoedigd. Het was 
erg triest om te zien dat sommigen het erg moeilijk 
hebben in hun dagelijks leven vanwege de politieke sit-
uatie in ons land, waardoor het leven steeds moeilijker 
wordt, maar ze komen nog steeds graag elke zondag 
naar de kerk. Toen we bij hen thuis kwamen, werden 
we hartelijk ontvangen, maar de meeste families zijn 
boeddhistisch.   
De Muir Deaf-school draait goed. Voorlopig is er geen 
internetverbinding, geen telefoonlijn en geen wifi, 
waardoor het moeilijk is om contact op te nemen met 
de school. Soms hebben we wel een telefoonverbind-
ing, maar die valt na 1-2 minuten weer weg. Overigens 
zijn de banken niet open. De grootste particuliere bank 
in Myanmar – KBZ bank – is nu gesloten in Kalay. Een 
van de banken die banden heeft met het leger is wel 
open, maar we konden slechts 3 miljoen kyat over-
maken. Ook al werken de banken niet, we kunnen ons 
op een andere manier redden. Er zijn 32 kinderen, 18 
jongens en 14 meisjes, op de Muir School voor Doven 
in Kalay. Door Gods genade gaat het goed met ons.  
Met vriendelijke groet,  
Pa Lian 

Helaas heeft een van de leerlingen 
van de school onlangs haar vader 
verloren. Het gezin was naar Kalay 
gevlucht nadat hun dorp was 
gebombardeerd en ze moesten 
vluchten. Haar vader is overleden 
na leverproblemen. Bid alstublieft 

voor Htoo Chia Su en haar moeder, die rouwen om 
het verlies van hun vader/echtgenoot, en dat ze troost 
mogen vinden in de armen van Jezus.

MYANMAR
Ontberingen in Myanmar

Nieuwe boerderijwoningen

Op 27 juli vierde 
ICD Bacolod, onder 
leiding van Albert 
en Kim Mercado, 
haar jubileum. Het 
evenement was ge-
vuld met vreugde, 
dankbaarheid en 
dankzegging. De 
kerk was gezegend 
met het bezoek van 

de familie Seo uit Korea voor de viering. Hun aanwezigheid 
en vrijgevigheid raakten ieders hart. Ze gaven een prachtige 
donatie die iedereen in de slaapzaal en de kerkgemeen-
schap gelukkig maakte en ondersteunde. De viering was niet 
alleen een moment van gemeenschap, maar ook een mo-
ment om terug te kijken op Gods goedheid en trouw. Met 
liederen, gebeden en glimlachen werd het jubileum zowel 
vreugdevol als succesvol, waardoor de gemeente dankbaar 
was voor weer een jaar van zegeningen en groei. 
Blijf alstublieft bidden voor Val Clutton en degenen die 
dagelijks voor haar zorgen. Ze heeft de laatste dagen minder 
regelmatig geslapen, maar zet zich zo goed mogelijk in on-
danks de ziekte van Huntington.

Bacolod

Doug en Val Clutton

Ondanks de aanhoudende crisis in buurland DR Congo, 
waar de M23-opstand voor angst en instabiliteit heeft 
gezorgd, blijven onze broeders en zusters in Buganda, 

vlak bij de grens 
met DRC, trouw. Een 
team uit Bujumbu-
ra, waaronder de 
directeur van DAB 
en twee bijbel-
vertalers, voelde 
zich geroepen om 
daarheen te reizen 
om bemoediging 
en gemeenschap te 
bieden, in reactie op 

het verzoek van de plaatselijke leider Egide Ndayishim-
iye om ondersteuning voor zijn gemeenschap. 

BURUNDI
Nieuw leven in Burundi

Anne-Marie vertaalde bijbelvideo



Het team was voorbereid om Gods woord te delen, vertaalde bijbelverhalen in 
gebarentaal te demonstreren en de gemeenschap aan te moedigen door middel 
van sportactiviteiten. Een van de vertalers presenteerde een vertaalde video van 
Jezus en de prostituee uit het Evangelie van Johannes onder het thema “Jezus 
geeft ons een tweede kans”. Een jonge man, die zich verloren en zonder doel 
voelde, huilde toen hij de video bekeek. Na de dienst vertelde hij via een vertaler 
dat hij altijd had geloofd dat zijn fouten uit het verleden betekenden dat hij buit-
en Gods bereik was. Hij zei: “Ik dacht dat mijn leven voorbij was. Maar vandaag 
zag ik dat Jezus ons een tweede kans geeft, wat we ook hebben gedaan.” Dit mo-
ment bevestigde het belang van het werk van onze bediening en de diepgaande 
impact van het zien van Gods liefde in hun eigen taal. 

Ons team is ook verheugd om te kunnen 
melden dat er in Kayanza geestelijke groei 
plaatsvindt. Directeur Fabien meldt dat we 
de afgelopen maanden “nieuwe gezichten 
hebben gezien in de dove gemeenschap, 
waaronder twee dove broers uit hetzelfde 
gezin en een jong meisje dat snel een thuis bij 
ons vond. Hun geloof groeide en ze vroegen 
om gedoopt te worden. Aanvankelijk stond er 
een doopprogramma gepland voor augus-
tus, waarbij meer dan 15 dove mensen uit 
vier verschillende provincies hun verlangen 
hadden uitgesproken om zich te committeren 

aan een nieuw leven in Christus. Helaas dwong een ernstige transportcrisis in 
het land ons om het grotere evenement uit te stellen. In Kayanza was onze lokale 
leider Thomas echter klaar om door te gaan. Terwijl drie mensen klaar waren om 
gedoopt te worden, vond één persoon het beter om te wachten en op een later 
tijdstip samen met de anderen gedoopt te worden. Thomas doopte met vreugde 
de twee broers en het jonge meisje en vierde hun nieuwe leven in Christus. De 
groep reisde 30 minuten met de bus om de aangewezen plek te bereiken, een 
prachtige kleine rivier die de grens vormt tussen Kanyaru Rwanda en Kanyaru 
Burundi. De reis naar een locatie ver van hun lokale gemeenschap toonde hun 
verlangen om Jezus te volgen, en het was een moment van grote betekenis voor 
alle aanwezigen.

RWANDA
Tientallen geiten - echt waar!

In oktober heeft DMI 4.000.000 
RWF (4.200 AUD) aan DAMR 
geschonken om tientallen dove 
mensen uit kwetsbare gezinnen in 
heel Rwanda van geiten te voor-
zien. Tot nu toe zijn er 67 geiten 
geschonken, waaronder 21 geiten 
in Gatsibo, 13 aan gezinnen in Ka-
monyi, 7 in Nyanza, 15 in Muhanga 

en 11 in Musanze. Geiten, ook wel ‘de koe van de armen’ genoemd, worden in 
ontwikkelingslanden zeer gewaardeerd omdat ze een duurzame en veelzijdige 
bron van voeding en inkomen zijn. Ze hebben weinig verzorging nodig en zijn 
opmerkelijk veerkrachtig in barre omstandigheden. Hartelijk dank aan onze dona-
teurs die deze steun mogelijk hebben gemaakt.

Afrikaans christelijk college voor doven
Op aanbeveling van ons bestuur in Rwanda heeft het internationale bestuur van 
DMI ingestemd met een naamswijziging van African Deaf Bible College (ADBC) 
naar African Deaf Christian College (ADCC). De nieuwe naam maakt het mogelijk 
om een breder scala aan onderwerpen te bestuderen aan het college binnen de 
christelijke bediening en zou de accreditatie van het college moeten versnellen. 
De bouw van het college 
is bijna voltooid. Het hele 
project zou naar verwa-
chting in september 2025 
volledig afgerond zijn. 
Tijdens een bezoek aan de 

Kunt u helpen?

We hebben een financieel plan opgesteld om het college 
binnen drie jaar volledig zelfvoorzienend te maken. Dit 
houdt in dat we verstandig gebruik moeten maken van 
twee rijstvelden die momenteel eigendom zijn van het 

college en zeer productief zijn (dit jaar aangekocht) en 
dat we zo snel mogelijk nog twee velden moeten aanko-
pen. Voor de resterende velden hebben we 8.800 dollar 
(13.650 Australische dollar) per stuk nodig. Overweeg 
alstublieft in gebed om een bijdrage te leveren voor deze 

percelen. Donaties kunnen worden gedaan op:
https://deafmin.org/donate/

ADCC-locatie heeft een inspecteur van het districtskan-
toor echter aanvullende werkzaamheden aanbevolen 
om te zorgen dat het collegegebouw voldoet aan de 
vereiste bouwnormen in Rwanda en aan de eisen op 
het gebied van kwaliteit. Vanwege deze aanvullende 
werkzaamheden zal het project naar verwachting rond 
de tijd dat deze nieuwsbrief wordt gepubliceerd volle-
dig zijn afgerond. 
De officiële opening van het college vindt plaats op 
zaterdag 24 januari 2026. Deze zal worden bijgewoond 
door Gunnar, In Yeong en Andrew van DMI Internation-
al, door andere partners van de zendingsorganisatie, 
alle Afrikaanse DMI-directeuren en alle lokale (Rwan-
dese) bestuursleden, medewerkers, pastors, evange-
listen en kerkleden. Degenen die voor het evenement 
overkomen, blijven een week voor verschillende trainin-
gen en voor gemeenschap. We wachten nog steeds op 
de accreditatie voor het college, dus hoewel we hopen 
deze op tijd voor de officiële opening te ontvangen, is 
het mogelijk dat de lessen pas een paar maanden later 
van start gaan.

https://deafmin.org/donate/
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Bijbelvertaling
Ons DAMR-team (Deaf Action Ministries Rwanda) heeft 
onlangs genereuze steun ontvangen van Wycliffe Asso-
ciates (WA) om een bijbelvertaalworkshop te organ-
iseren als onderdeel van het Deaf Owned Translation 
(DOT)-programma. Drie hoofdstukken uit het boek Mat-
theüs (hoofdstukken 10, 11 en 14) zijn vertaald in de 
Rwandese gebarentaal. Elf dove deelnemers woonden 
de workshop bij en verdiepten zich gedurende twee 
weken in het Woord van God. De deelnemers werkten 
niet alleen aan de vertaling van de bovengenoemde 
hoofdstukken, maar verdiepten zich ook in het lezen en 
ervaren van de Schrift. DMI en DAMR zijn WA dankbaar 
voor hun voortdurende steun aan onze dove velden. 
Het is een genoegen om zo effectief samen te werken.

JAMBO AFRIKA!
Ik had het genoegen om in oktober drie weken lang 
Kenia, Tanzania en Oeganda te bezoeken en daar 
quality time door te brengen met onze veldleiders, 
medewerkers en studenten. Het was een waardevolle 
tijd, die niet zonder uitdagingen was – niet in het 
minst op het gebied van voedsel! – maar die prachtige 
resultaten opleverde en de relaties met onze 
partnerorganisaties versterkte. Ik was blij dat ik deze 
reis kon delen met Stacy Bourland van Wycliffe, met 
wie we een sterke werkrelatie hebben in het veld, en 
met Kathi Kitao, die al jarenlang DMI steunt.

Kenya
Ons bezoek aan 
Afrika begon bij 
onze Immanuel 
Integrated 
Christian School 
in Oyugis, in het 
noordwesten 
van Kenia. Deze 
school is een paar jaar geleden overgestapt van een 
dovenschool naar een geïntegreerde school en in alle 
opzichten is de integratie geslaagd. Er zijn ongeveer 

85 dove leerlingen en 120 
horende leerlingen, dus er was 
enige bezorgdheid over het 
behoud van de dove identiteit 
van de school. Toch lijkt de 
integratie tussen leerlingen, 
zowel formeel in de klas als 
informeel op het schoolplein, 
zeer positief te zijn.  
Ik was onder de indruk van 
de armoede waarin veel 
leerlingen leven. Velen dragen 
afgedankte kleding met gaten 
erin, en het enige speelgoed 

op het schoolplein zijn een paar 
oude banden, waar ze allemaal 
achteraan rollen en achteraan 
rennen, giechelend en vrolijk – 
totdat er een buitenlandse man 
met een camera langskomt, 
wat een geheel nieuwe sensatie 
teweegbrengt. Toch lijkt het 
belangrijkste kenmerk van de 
leerlingen dankbaarheid te 
zijn dat ze onderwijs krijgen 

en vreugde dat ze dat onder zulke bekwame en zorgzame begeleiding krijgen. 
Er werden boodschappen gedeeld met de leerlingen en er werden trainingen 
gegeven aan het personeel. Deze waren schaars en werden dan ook door 
iedereen op school warm onthaald.  
Een van de belangrijkste 
potentiële ontwikkelingen 
op de school is de 
voltooiing van de 
middelbare school. De 
school biedt momenteel 
onderwijs tot het einde 
van de middelbare school 
(jaar 9) en afgestudeerde 
leerlingen gaan naar middelbare scholen in de omgeving. We maken ons echter 
zorgen over de achteruitgang van de schoolprestaties van leerlingen op de 
middelbare school, nadat ze zo goed hebben gepresteerd op de nationale toetsen 
op onze IICS-middelbare school. Dit heeft de noodzaak vergroot om de bouw 
van het middelbare schoolgebouw af te ronden, zodat de school een K-12-
instelling wordt. (De klaslokalen van de middelbare school zijn zo gebouwd dat de 
klaslokalen van de middelbare school er direct boven kunnen worden gebouwd.) 
We zullen subsidies aanvragen om de bouw van de klaslokalen van de middelbare 
school te voltooien. Supporters die geïnteresseerd zijn in dit project kunnen 
contact opnemen met Andrew via andrew.miller@deafmin.org 
Terug in Nairobi, waar we worstelden met wat 
ik dacht dat het ergste verkeer ter wereld moest 
zijn tot we naar Dar es Salaam gingen, namen we 
deel aan een DAK-bestuursvergadering, hielden 
we trainingen voor het personeel en waren we 
gezegend om deel te nemen aan en bij te dragen 
aan de zondagochtenddienst van onze Emmanuel 
Church of the Deaf Nairobi. Daar ontdekte ik wat 
tolken achteraf doen met predikanten die te snel spreken. (Zie foto rechts)

Tanzania
Vrijwel alles aan onze activiteiten in Tanzania is bemoedigend. Joseph Hiza is een 

uitstekende leider en hij heeft een goed 
team van medewerkers die in eenheid 
samenwerken en goede resultaten 
boeken. 
We bezochten een timmerwerkplaats in 
Kulangwa waar zes dove timmerlieden 
werken, die allemaal lid zijn van de 
plaatselijke dove kerk. We merkten dat 
de meesten van hen op blote voeten of 
op slippers werkten, wat niet ideaal is 
op een bouwplaats, dus Kathi heeft voor 
elk van hen werklaarzen gedoneerd. Het 

timmerproject moet nog verder worden ontwikkeld, dus we zijn op zoek naar 
ongeveer 2000 Australische dollar om de toekomst ervan veilig te stellen. 
Het bezoek aan onze nieuwe Bagamoyo-boerderij was een heel avontuur. We 
hebben vier uur in de auto gezeten om er te komen en vijf uur om terug te 
komen. De lokale weg van en naar de boerderij was modderig en ondergelopen 
door hevige regenval. Een vierwielaangedreven auto ging kapot en moest 
achterblijven. (We konden om het op de terugweg weer aan de praat te krijgen.) 

Personeel en bezoekers

Andrew, Stacy en Kathi met leden van de 
timmerwerkplaats.



De tocht was hachelijk en op een gegeven moment 
stelden we voor om terug te keren, maar ons werd verteld 
dat we door moesten gaan en die dag nog moesten 
aankomen! Soms moest de ene auto de andere slepen, 
en soms moesten we uitstappen en met modderige 
blote voeten de auto’s door de modder duwen. We zijn 
dankbaar dat we het uiteindelijk hebben gehaald. De 
dames van de kerk die ons waren voorgegaan, hebben 
onze voeten gewassen, wat een nederige ervaring was.  
We hebben een rondleiding gekregen op de 15 
hectare grote boerderij waar ananas, maïs en andere 
gewassen zullen worden verbouwd, en waar ook 

een varkenshouderij en andere dieren worden gehouden. Zodra de put is 
geboord, zal het twee jaar duren voordat de boerderij volledig operationeel 
is. Op dat moment zullen ze stagiaires 
accepteren die drie maanden lang in 
dit landbouwopleidingscentrum komen 
wonen om te leren. Het doel is individuele 
zelfvoorziening. 
Het centrum is een volledig door DAT 
beheerd en in eigendom zijnd project. 
Leden van de kerk kunnen er gratis leren 
en buitenstaanders betalen een kleine 
vergoeding. De opleiding werd verzorgd door Echo en financieel ondersteund 
door Wycliffe. Ook dit is weer een prachtig voorbeeld van de vooruitgang die kan 
worden geboekt wanneer zendingsorganisaties met elkaar samenwerken. Er werd 
een plaquette onthuld met de datum van die dag letterlijk in steen gegraveerd 
– daarom werd ons aangeraden om ondanks de toestand van de weg niet om te 
keren! Bij de onthulling van de plaquette hoopte ik – echt hoopte ik – dat mijn 
naam er niet op zou staan – het zou alleen DMI moeten zijn – maar helaas... (zie 
foto rechtsboven). 
Ons bezoek aan het nieuwe kerkgebouw in Morogoro combineerde de opening 
van het nieuwe kerkgebouw, een diploma-uitreiking voor bijbelschoolstudenten, 
een DMI-training en een SUN-presentatie door Stacy. Alles verliep uitstekend. 
Televisie- en radiomedia waren aanwezig om verslag te doen van de opening van 
de kerk en de diploma-uitreiking, waarmee de wens van elke ware gelovige in 
vervulling ging: op de Tanzaniaanse tv verschijnen. De opening van de kerk was 
feestelijk en prachtig, met dans, prediking, toespraken en een ceremonie. U kunt 
het nieuwsbericht bekijken op onze Facebook-pagina.

Onze reis naar Oeganda was vol uitdagingen, be-
loningen en beloften. We begonnen met een be-
zoek aan de Neville Muir Comprehensive School 
in Lira, die wordt geleid door directeur Dennis 
Dag-kene. De diploma-uitreiking – met onder 
meer vier dove studenten – was luidruchtig en 
vrolijk. De school is nu erkend door de lokale 
autoriteiten, zodat studenten niet langer alleen 

een certificaat van voltooiing krijgen, maar een erkend diploma.  
Ik was diep geraakt tijdens mijn bezoek aan 
de ICD-Lira-kerk. Vijftig dove kerkgangers 
zaten opeengepakt in een kleine, slecht 
verlichte, verstikkend hete ruimte, waar ze 
uit volle borst aanbaden en enthousiast het 
Woord ontvingen. ICD-Lira is een prach-
tige gemeente die niets meer vraagt dan 
pastorale ondersteuning, die wij bieden. 

Uganda

De Lira Disability Association heeft ervoor gezorgd dat 
ICD-Lira een stuk grond krijgt om een kerkgebouw op 
te bouwen. We hebben dit stuk grond geïnspecteerd 

en zijn enthousiast 
over de toekomst van 
de kerk daar. Het zou 
goed voor hen zijn om 
een eigen kerkgebouw 
te hebben. Dit is iets 
wat we in de nabije 

toekomst hopen te kunnen realiseren. 
Het bestuur van de DAU blijft worstelen met kwesties 
rond het management en de visie van de bediening in 
Oeganda. We hebben een bestuursvergadering bijge-
woond en enige begeleiding en bemoediging kunnen 
bieden. We blijven bidden voor het leiderschap en de 
activiteiten van onze dove bediening in Oeganda. 
We hebben een 
training gegeven 
voor onze pastors 
en evangelisten, 
niet alleen uit 
Oeganda, maar 
ook voor een 
bus vol anderen 
die uit DR Congo 
waren gekomen! De training werd zeer goed ontvangen 
en bood onze veldwerkers veel broodnodig overzicht. 
Ik werd vooral bemoedigd door de gebedstijd in kleine 

groepen. Het was geweldig 
om te zien hoe onze pastors 
en evangelisten vurig voor 
elkaar en voor hun bedienin-
gen baden. 
De zondagsdienst bij 
ICD-Makerere in Kampala 
was onze laatste activiteit. Ik 
moest lachen toen DAU-di-
recteur Tonny me een sms 
stuurde om te zeggen dat hij 
ons om 10 uur ‘s ochtends 
bij het hotel zou ophalen. Ik 

vroeg: “Begint de dienst niet om 10 
uur?”. Hij antwoordde simpelweg: 

“Dit is Afrika!” Ik voelde me vereerd om het Woord met 
de gemeente te delen, en we waren allemaal verheugd 
om getuige te zijn van en deel te nemen aan een van 
de meest opbeurende dove erediensten. De kerk heeft 
een sterk team van tolken die een prachtige bijdrage 
leveren aan het functioneren van de kerk en haar di-
ensten. De dienst werd afgesloten met een verrassend 
openbaar huwelijksaanzoek – dat werd aanvaard! – dus 
onze DAU-accountant Re-
becca gaat later deze maand 
trouwen. 
Mijn dank gaat uit naar 
Kathi en Stacy voor hun 
dagelijkse debriefings-
gesprekken en vriendelijke 
steun gedurende het hele 
verblijf. 
 
Andrew Miller 
Internationaal  
Directeur

Andrew met het pas 
verloofde paar. 

Kathi, Andrew en Stacy



Neville (OAM) & Lill Muir
DMI Oprichters

Pastor 
Profiel

Naam: John Kazwalala 

Locatie: ICD Mwanza, Tanzania 

Doofheid: Leeftijd 5, plotselinge doofheid  

Grootste uitdagingen: 

Mijn gezin grootbrengen en tegelijkertijd de kerk 

opbouwen. 

Grootste vreugde: Mensen leiden tot geloof in het Woord 

van God en zien hoe doven wedergeboren worden.  

Grootste behoefte: Jonge dove leiders opleiden in de 

kerk

Onze predikanten en evangelisten hebben sponsoring nodig om hun werk te kunnen 
voortzetten. Wilt u overwegen om een predikant te sponsoren voor 50 dollar per maand?

Lofprijzing en gebed
Gebed is zo’n belangrijk onderdeel van dit werk en we willen jullie vragen om met ons mee te 
bidden voor het werk waar DMI bij betrokken is. In ons eentje kunnen we misschien niet veel, 

maar bij God is niets onmogelijk!!
Kerken
Wees dankbaar voor elk van de 180 dove kerken die elke week onder de paraplu van 
DMI actief zijn. Bid voor de bemoediging van onze kerkleiders en de groei van elk van de 
kerken.

Tyfoon in de Filipijnen
Wees dankbaar voor de veiligheid van al onze mensen in de Filippijnen na de enorme 
tyfoon van vorige week. Bid voor de opruimwerkzaamheden en voor mogelijkheden om 
hulp te bieden.

Heropleving
Zoals door veel voorgangers in onze velden gevraagd, bid voor opwekking in onze kerken.

Myanmarese student
Bid alstublieft voor Htoo Chia Su (Muir School for the Deaf, Myanmar) die rouwt om het 
verlies van haar ouders, en dat zij troost vindt in de armen van Jezus.

  Wekelijkse gebedspunten zijn te vinden op onze website of meld je aan als  
gebedspartner en ontvang ze rechtstreeks in je e-mail. https://deafmin.org/prayer/
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Andrew Miller 
Internationaal directeur

Matthijs Terpstra 
Internationale  

ontwikkelingscoördinator

Susi Tjhai
Financieel coördinator

Kay van Namen 
Sponsoring & 
Administratie  
Coördinator

Amy Jack
Communicatiecoördi-

nator

www.deafmin.org
DMI NoorwegenDMI Noorwegen
www.dminorge.no

Wil je doneren? Wil je doneren? 
Als je een donatie wil maken, 

het rekeningnummer is:
NL41 INGB 0004 8580 12 t.n.v. 

Kadosh (Zoetermeer).
Voeg een bericht toe dat de 

donatie voor DMI is bedoeld.

Paypal faciliteit (beveiligd) op de 
website

http://gebarenkerk.nl/wij-steunen.nl

https://testimonies.deafmin.org/
https://interviews.deafmin.org/

Noorwegen Kantoor:Noorwegen Kantoor:
Deaf Ministries International 

Matthijs Terpstra 
+47 41215782
dminederland@gmail.com. 

Stuur een mail of SMS als je 
meer informatie over ons werk 

wilt krijgen.



Prikbord
Verlanglijstje 2025Verlanglijstje 2025

We zijn onze donateurs zo dankbaar dat ze ons helpen de doven in onze velden te zegenen. Hieronder 
staat onze wensenlijst voor 2025. Overweeg alstublieft in gebed hoe u ons hiermee kunt helpen.

2025 Projecten Wensenlijst
•	 Burundi ministerie auto AUD7500 

Minova keuken landbouwgron
d AUD7500 

DAT Zelfvoorzienend projec
ten en 

bediening auto AUD15,000
  

Afrikaanse Bijbelschool (meubilair en 

uitrusting) AUD60.000

Details zijn nu beschikbaar op 

onze website! 

https://deafmin.org/conference/
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