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Wat je voor een van de minsten van deze mensen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan. - Matteüs 25:40

Het evangelie brengen aan 

BURUNDI
Grote plannen voor Burundi Home Center!

Ons team in Burundi heeft blijk gegeven van een ongelooflijke 
vastberadenheid en initiatief door het succes van hun 
duurzaamheidsprojecten te benutten om hun activiteiten op 
het gebied van pastoraat, onderwijs en werkgelegenheid uit te 
breiden. 
In januari 2024 ontving DAB (Deaf Action Burundi) een 
organisatiekrediet van 10.000 dollar van DMI. Dit kapitaal werd 
gebruikt om twee bajaj (driewielige voertuigen) aan te schaffen 
om duurzame inkomsten te genereren. Het project werd 
geïnspireerd door het succesvolle voorbeeld van twee DAB-leden 
die soortgelijke leningen (voor bajaj-voertuigen) gebruikten om 
hun eigen huizen te bouwen.  
DAB heeft dit model toegepast om een nieuw DAB Home Center 
te financieren. Het Home Center wordt een multifunctioneel 
complex met  
*een administratiekantoor voor het beheer van de groeiende 
bediening van DAB 
*een geestelijk thuis en kerk voor erediensten en 
gemeenschapsbijeenkomsten  
*een faciliteit om beroepsvaardigheden aan te leren en 
de communicatiekloof met de horende gemeenschap te 
overbruggen 
*een veilige verblijfplaats voor degenen die in de bediening 
dienen (huisvesting voor zendelingen en pastores)  
*een huis voor discipelschap en bijbeltraining 
*een café ter ondersteuning van medewerkers en trainers en als 
inkomensgenererende activiteit (IGA) 
*een mediacentrum en studio voor bijbelvertaling naar de 
lokale gebarentaal, om gelijke toegang tot het Woord van God te 
garanderen voor elke dove christen in Burundi 

Tussen april 2024 en september 2025 heeft DAB de inkomsten uit 
de bajaj zorgvuldig beheerd, wat een winst van bijna 9.000 dollar 
opleverde! In oktober 2025 werd de eerste stap van deze grootse 
visie gezet door de aankoop van een stuk grond op slechts 10 minuten 
van de internationale luchthaven van Bujumbura. Het perceel is 
momenteel 40 m x 100 m groot. 
Er zijn grensmarkeringen geplaatst en het officiële 
eigendomscertificaat wordt momenteel bij de overheid in behandeling 
genomen. De totale kosten van de grond en de juridische kosten 
bedroegen 9.495 USD. Om de aankoop af te ronden, leende DAB 1.400 
dollar van het door DMI gefinancierde landbouwprojectfonds. Dit 
bedrag werd volledig terugbetaald met de inkomsten uit de bajaj over 
een periode van drie maanden. 

De toekomst van dit project ziet er veelbelovend uit. De droom van 
DAB is om het huidige perceel uit te breiden tot 60 of 80 m x 100 m 
door aangrenzende grond aan te kopen. Zodra er een hek is geplaatst 
om het terrein te beveiligen, zullen de funderingen voor het kantoor, 
de kerk en het zendingshuis worden gelegd als eerste fase van de bouw. 
De resterende grond zal worden gebruikt voor de teelt van mango’s, 
waarmee vers sap wordt geleverd aan dove kinderen op scholen. 
We zijn zo trots op ons team in Burundi. We geloven dat dit centrum 
niet alleen een zeer productieve faciliteit zal worden, maar ook een 
baken van hoop en leven voor de doven van Burundi voor de komende 
decennia. 

Grond voor een toekomstig bouwmarkt
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Onze vijf naaiateliers 
in Burundi vormen het 
vlaggenschip van de 
duurzaamheidsprojecten 
op al onze 
werkterreinen. De 
vrouwen daar leveren 
niet alleen consequent 
werk van hoge kwaliteit, 
maar zorgen ook voor 
een stabiele winst. 
We werken nu samen 
met de gerenommeerde 
modeontwerpster Fiona 
Sinclair uit Sydney, zodat 

deze ateliers artikelen kunnen produceren die we wereldwijd kunnen verkopen. 
De merknaam is Ineza (wat in het Burundisch ‘vriendelijkheid’ betekent) en 
het merk zal shirts, jurken, slippers, tassen en andere artikelen produceren. 
We leggen momenteel contacten met luxe safariresorts in Oost-Afrika om 
orders binnen te halen. Het doel op langere termijn is om wereldwijd online te 
verkopen. Het verzenden van de producten vanuit Burundi blijft onze grootste 
hindernis. Bid alstublieft voor het succes van deze uitbreiding.

EGYPTE
Het ‘Teach the Teacher’-programma

Naaiworkshops gaan de wereld over

BURUNDI  
PRODUCT  
MONSTERS

Bedankt voor de fietsen!
Onze voorgangers en evangelisten in Burundi 
spreken hun diepe dankbaarheid uit aan DMI en 
haar partners voor de steun bij de aankoop van 
drie motorfietsen voor onze evangelisten. Deze 
voertuigen zijn onmisbare hulpmiddelen waarmee 
onze medewerkers afgelegen gebieden kunnen 
bereiken en dove christenen in de hele regio kunnen 
ondersteunen. In december zijn twee motorfietsen 
aangeschaft. Vanwege een landelijk tekort aan 
kentekenplaten in Burundi wachten we echter 
nog steeds op de afgifte van de kentekenplaten en 
registratiekaarten door de overheid! Om volledig 
aan de lokale wetgeving te voldoen, worden de 
motorfietsen nog niet gebruikt, maar zodra ze rijklaar 
zijn, staan onze medewerkers te popelen om er goed 
gebruik van te maken.

Ons ‘Teach the Teacher’-programma in Egypte heeft 
momenteel drie actieve klassen, waar ongeveer 60 
kinderen, zowel dove als horende, les krijgen. De 
klassen bestaan uit 15 tot 20 leerlingen en worden 
begeleid door een team van vier leerkrachten, zes 
dove begeleiders en zes horende leerkrachten die de 
gebarentaal vloeiend beheersen. Deze opzet bevordert 
inclusie, waardoor horende kinderen en gezinnen 
de gebarentaal leren begrijpen en de communicatie 
tussen de dove en horende gemeenschappen wordt 
gestimuleerd. 
De impact van het programma is duidelijk: kinderen 
delen nu bijbelverhalen die ze hebben geleerd, wat 
blijk geeft van duidelijke geestelijke groei en begrip. 

Leerlingen ontwikkelen 
leiderschapsvaardigheden 
en verdiepen hun kennis 
van de Schrift, waardoor 
ze worden toegerust om 
toekomstige leiders te 
worden die zowel hun 
gemeenschappen als 
de bredere kerk kunnen 
dienen. De lessen worden 
momenteel gegeven in 
Minya, 



Opper-Egypte en Caïro, met plannen om uit 
te breiden naar andere provincies, waarmee 
wordt voorzien in de dringende behoefte aan 
toegankelijk bijbelonderwijs in Egypte, iets wat 
veel kinderen ontberen. 
Een opmerkelijk verhaal is dat van Abram, 
een jongetje dat eerder door zijn familie in de 
steek was gelaten en verwaarloosd. Abram 
kreeg te maken met zware beproevingen, 
waaronder mishandeling en verwaarlozing. 
Dankzij het programma leert hij voor het eerst 
gebarentaal, lezen, schrijven en bijbelstudie. 
De transformatie is ingrijpend: hij reciteert nu 
de Schrift, begrijpt Gods liefde en ervaart de 
vreugde van erbij horen. Abrams reis benadrukt 
het levensveranderende potentieel van het 
programma en de kern van de bediening van DMI, en laat zien hoe onderwijs 
in combinatie met geestelijke zorg genezing en empowerment kan brengen. 
Het programma blijft met uitdagingen kampen, waaronder reis- en logistieke 
kosten voor leraren en personeel, maar de resultaten zijn inspirerend. Met 
voortdurende steun kan DMI meer kinderen in heel Egypte bereiken en een 
generatie opvoeden die Gods Woord begrijpt en voorbereid is om leiding te 
geven met geloof, mededogen en kennis.

Naai-project
In het afgelopen kwartaal zijn we doorgegaan met het opleiden van dove 
vrouwen in naaien en handwerk, waardoor zij kleine thuisprojecten kunnen 
opzetten die zorgen voor een duurzaam inkomen en waardigheid. Ons doel 
is om dit programma uit te breiden van één lokaal opleidingscentrum naar 
een mobiel naaiopleidingsprogramma dat in heel Egypte actief is. Hierdoor 
kunnen we veel dove vrouwen bereiken die anders nooit naar ons huidige 
centrum zouden kunnen komen om een opleiding te volgen. Ook hier is extra 
financiering nodig om deze uitbreiding mogelijk te maken, maar we zien dit als 
een belangrijk outreach-project.
MREDF-programma

In februari is ons MREDF-
microkredietprogramma 
uitgebreid naar Egypte, waarbij 
een bedrag van 2.500 dollar 
verdeeld is verdeeld onder vijf 
dove mensen. De opgestarte 
bedrijven zijn voornamelijk 
actief in de landbouw (koeien 
en schapen). We zijn verheugd 
te zien dat deze bedrijven al 
snel succes boeken, aangezien 

de Egyptische economie niet sterk is en dove christenen al zo lang vreselijk 
worstelen met armoede in dit streng islamitische land.

RWANDA
De eerste lessen gaan van start bij ADCC! 
Met een gevoel van opwinding en hoop in hun hart is de eerste lichting 
studenten in de eerste week van april begonnen aan ons nieuwe Africa Deaf 
Christian College. In totaal volgen 20 studenten – 6 uit Oeganda, 3 uit Congo, 
3 uit Kenia, 2 uit Zambia, 5 uit Rwanda en 1 uit Tanzania – het driejarige 
studieprogramma (sommigen zijn halverwege de opleiding overgestapt 
vanuit onze school in Oeganda). We hebben 8 eerstejaarsstudenten, 5 
tweedejaarsstudenten en 5 derdejaarsstudenten. De allereerste les van het 

college maakte 
deel uit van de 
eerstejaarscursus 
‘Inleiding tot 
de Bijbel’. Alle 
studenten 
studeren ook 

Rwandese gebarentaal. 
Bid alstublieft voor de studenten en voor het ADCC, dat 
de Heilige Geest hen in staat stelt hun studie diepgaand 
te begrijpen, hen voorbereidt op een leven in de 
bediening en hen gezond houdt.

Getuigenis van een student

Ik ben overweldigd door dankbaarheid voor het 
warme welkom op het Bijbelcollege! Door jullie 

gastvrijheid voel ik me meteen thuis. Ik vind 
het geweldig om deel uit te maken van deze 

gemeenschap en kan niet wachten om me in de 
studie te storten. 

Aan DMI: bedankt voor deze ongelooflijke kans. Ik 
beloof dat ik hard zal werken, toegewijd zal blijven 
en jullie trots zal maken. Ik zal ernaar streven een 

stralend licht te zijn voor Gods koninkrijk. Moge 
God jullie allen rijkelijk zegenen! 

- Jackson Chisongela, Zambia
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De kosten voor studenten om aan onze 
hogeschool te studeren zijn weliswaar zeer 
redelijk, maar toch niet onaanzienlijk. We 
zijn op zoek naar sponsors die ons kunnen 
helpen om de studenten een opleiding aan 

onze hogeschool te laten volgen.

Zou u een student 
willen sponsoren?

Voor $100 per maand krijg je: 
*Verblijf *Eten *Benodigdheden

Neem contact op met ons kantoor als 
u een student aan een bijbelschool wilt 

steunen.

CHINA
Trainingen: succes of mislukking
*Alle namen van personen en plaatsen zijn gewijzigd of afgekort.
De recente trainingen in China hebben een diepgaande invloed gehad op ons 
leiderschap daar. Na jarenlang verstoken te zijn geweest van training, heeft deze 
workshop onze leiders eerst doorgebroken en vervolgens gezorgd voor een 

broodnodig herstel. 
Onze teamleider ‘Alita’ schrijft: “We zijn zo 
dankbaar voor deze laatste workshop. Door een 
aantal bijzondere omstandigheden kwamen we 
in contact met enkele bekende evangelieleraren 
en we waren dolgelukkig; we koesterden de kans 
om van hen te leren – vooral omdat alle leraren 
gebarentaal kenden. Eerlijk gezegd waren de 
leraren aanvankelijk een beetje onzeker, omdat hun 
materiaal bedoeld was voor discipelschapstraining 
voor nieuwgelovigen, en ons team bestaat uit dove 
kerkvoorgangers en leiders die al meer dan 20 jaar 
gelovig zijn. 

Maar de afgelopen 10 jaar heeft ons team bijna geen herderlijke zorg of geestelijk 
voedsel gehad. Dit heeft een verwoestende impact gehad. De allereerste vraag 
die de leraren stelden, bracht hen allemaal in verlegenheid: “Hebben jullie 
dagelijkse stille tijden?” Slechts één voorganger uit Tengchong had zijn dagelijkse 
stille tijden volgehouden. Geen van de anderen was daarmee doorgegaan. 
“Toen braken de lessen over het nieuwe leven ons nog meer,” vervolgt Alita. 
“Het was schokkend dat niet één voorganger of leider duidelijk kon uitleggen 
wat het evangelie werkelijk is. Toen onze kerk nog bloeide, bestudeerden we dit 
herhaaldelijk, en iedereen kon de 
volledige kern van het evangelie 
vloeiend uitleggen. Maar nu 
konden we zelfs de meest 
elementaire betekenis van het 
evangelie niet uitleggen. Naast 
schok en verdriet voelden we 
een enorme dankbaarheid. We 
dankten God voor deze prachtige, 
onverwachte voorziening. Deze 
schijnbaar plotselinge, last-
minute onderwijzing opende onze ogen voor Gods liefde en Zijn volmaakte plan.”  
Deze workshop was zo’n zegen. We leerden nederig en begonnen met het 
beoefenen van dagelijkse overdenkingen en de lessen over het nieuwe leven. 
We ontvingen ook de gebarentaalversie van het discipelschapsmateriaal over 
het nieuwe leven, evenals praktische manieren om het evangelie te delen. En we 
oefenden allemaal hoe we overdenkingen konden houden en het curriculum over 
het nieuwe leven uit eerste hand konden onderwijzen. -> Deze workshop was zo’n 
zegen. Onze leiders leerden nederig en begonnen opnieuw met het beoefenen 
van dagelijkse devoties en de lessen van het nieuwe leven. Ze ontvingen ook de 
gebarentaalversie van het discipelschapsmateriaal voor het nieuwe leven, evenals 

praktische manieren om het evangelie te delen. 
Sindsdien houden ze devoties en geven ze het New 
Life-curriculum uit eerste hand. 
Alita vervolgt: “Nadat de leraren klaar waren met 
hun bediening aan ons, kwam ons kernteam bijeen 
om met één hart samen te bidden – belijdend, 
berouw tonend en huilend terwijl we onze 
tekortkomingen onder ogen zagen. We vroegen God 
om ons volledig te breken, zodat Hij ons opnieuw 
zou kunnen opbouwen. We beginnen opnieuw met 
de fundamenten van ons geloof: basisdevoties, 
Bijbellezen en de waarheden van het nieuwe leven. 
We zullen de herinneringen aan de bloeitijd van 
onze kerk koesteren, maar nu beginnen we opnieuw, 
bouwen we ons geloof en onze kerk weer op, en 
streven we naar gezondheid en Gods waarheid.  
Zonder deze training hadden we nooit beseft hoe 
ernstig de situatie was. Als we zo waren doorgegaan, 
zou onze kerk zijn gekrompen en wegkwijnen. We 
danken God voor Zijn genade bij het herstellen en 
opnieuw opbouwen van ons.”

FILIPIJNEN
Onbezongen helden
Onze predikanten in de Filipijnen zijn onze stille 
krachtpatsers: zij verkondigen trouw en vakkundig 
het Woord en begeleiden de doven onder hun 
hoede. Ondanks hun zeer beperkte middelen 
klagen zij nooit, maar gaan zij rustig, nederig en vol 
doorzettingsvermogen door met hun bediening. Hier 
zijn enkele van de velen die wij eren… 

Glenn Yray predikt elke 
zondagochtend voor de 
dovengemeenschap in Davao – 
nu in de verkoelende verfrissing 
van de airconditioning! De doven 
blijven elke zondag tijdens en 
na de kerkdienst genieten van 
de gemeenschap. We hopen dat 
de kerk zal groeien en dat meer 

mensen zullen komen om het evangelie te horen.  
 
Roldan Pajo begeleidt veel 
dove mensen in San Carlos City, 
Negros Occidental. In San Carlos 
zijn er andere plaatsen in de 
nabijgelegen bergen waar dove 
volwassenen wonen, maar het 
is moeilijk om daar te prediken 
omdat ze geen onderwijs hebben 
genoten en weinig of geen 
gebarentaal beheersen. Er is een nieuwe bediening 
in Buluangan, waar veel dove mensen wonen die zich 
geen vervoer kunnen veroorloven. Roldan is van plan 
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om daar ‘s middags te prediken, na de ochtenddienst in San Carlos. 
 
Liezl Costorio blijft het woord van God prediken aan veel 
dove mensen in Bago City, Negros Occidental. Ze heeft 
veel uitdagingen gekend omdat maar weinig horende 
kerken openstaan voor het delen van hun gebouwen met 
een bediening voor doven. Maar sinds januari is haar kerk 
verhuisd naar een nieuw kerkgebouw waar ze kan prediken 
en onderwijzen. Er zijn veel onbereikte dove mensen in 
Bago City die wachten om het evangelie te horen.  

Alan E. Ebona predikt het Woord van God aan zijn 
bescheiden gemeente in Silay en zorgt op zijn zachtaardige 
manier voor hen.  De meesten zijn wanhopig arm en 
sommigen kampen met gezondheidsproblemen. Alan leeft 
ook eenvoudig, maar zorgt altijd voor anderen die geen 
geld hebben voor eten. Onlangs bracht hij een lid naar het 

ziekenhuis dat al drie dagen last had 
van buikpijn. 
 
Rodel Manila, die doofblind is, en zijn vrouw, Dina, blijven 
de kerk in Zamboanguita dienen en beheren ook het 
legkippenproject in de buurt. Ze voorzien grotendeels in 
hun eigen levensonderhoud door in hun tuin groenten te 
verbouwen voor voedsel.  
 

Het zijn stuk voor stuk onbezongen helden. Denk aan hen en gedenk hen in 
gebed.

KENIA
Nieuwe kansen

Het is geweldig – maar helemaal niet verrassend 
– hoe het aanbieden van een goede maaltijd 
de opkomst in de kerk kan doen toenemen! 
Onze kerken in Kenia ontdekken deze waarheid 
opnieuw nu DMI financiering heeft verstrekt voor 
lunches na de dienst. De diensten verlopen goed 
en de maaltijden daarna hebben alleen maar 
bijgedragen aan een toename van zowel het aantal 
bezoekers als de vreugde van de gemeenschap. 
Het heeft iets meer dan een jaar geduurd, maar de 
bank in Kenia heeft eindelijk de opening van onze 
DAK-rekening (Deaf Action Kenya) goedgekeurd! 
Door de opening van deze rekening kan DAK 
microkredieten van MREDF ontvangen, die 

onmiddellijk zijn overgemaakt. 
DAK heeft nu 10.000 dollar om 
uit te keren aan goedgekeurde 
ontvangers. We kijken ernaar 
uit om te zien hoe onze dove 
voorgangers, evangelisten en 
kerkleden hun eigen bedrijf 
starten en op weg gaan naar 
zelfvoorziening. 

ZAMBIA
Gevangenispastoraat
Het is nu vier jaar geleden dat Emmanuel Banda gratie kreeg en uit de 
gevangenis in Zambia werd vrijgelaten. Hij was ten onrechte beschuldigd van 
moord en had tijdens het proces geen juridische bijstand of tolk gekregen. Sinds 
zijn vrijlating volgt Emmanuel een opleiding aan onze bijbelschool in Oeganda 
en wil hij nu een lasopleiding volgen aan een beroepsopleiding. 
Maar er zijn nog anderen. Momenteel zitten drie dove mannen – Maimbo, 
Sylvester en Jerry – ten onrechte gevangenisstraffen uit in Zambia. Bywell, onze 

directeur in Zambia, en Mambwe, onze Zambiaanse 
bestuursvoorzitter, hebben contact gezocht met de 
gevangenen om hen ondersteuning en juridische 
bijstand te bieden. Op dit moment worden er 
inspanningen geleverd om de drie mannen in dezelfde 
gevangenis onder te brengen. Hierdoor kunnen de 
mannen met elkaar omgaan en wordt het voor ons 
gemakkelijker om hen bij te staan. 
We worden in onze inspanningen goed ondersteund 
door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Binnenlandse Veiligheid in Zambia. Zij moedigen 
ons aan om de mannen enig fysiek comfort te 
bieden en hen regelmatig te bezoeken voor 
vriendschap en begeleiding. Ze staan ons ook 
toe om de gevangenisbewakers gebarentaal te 
leren, zodat ze beter met de gevangenen kunnen 
communiceren. En natuurlijk zullen we samenwerken 
met het rechtssysteem om gratie en vrijlating te 
bewerkstelligen waar dat nodig is. 
Dit is een prachtige vooruitgang, maar we hebben extra 
financiering nodig voor deze essentiële bediening. De 
kosten voor bovenstaande inspanningen bedragen 850 
AUD. Overweeg alstublieft in gebed om deze behoefte 
te ondersteunen. 
*Wees er alstublieft zeker van dat elke gift voor 
speciale behoeften geen geld is dat ten koste gaat van 
ons algemene fonds.

MYANMAR
Herinneringen aan het evangelie in 
een vergeten land
Onze leiders in Myanmar blijven fantastisch werk 
verrichten te midden van de tragedie van een vergeten 

oorlog. 
Vorige maand 
gingen Pa Lian, 
onze directeur 
in Myanmar, 
en Naing 
Naing Kyaw, de 
voorganger van 

onze kerk in Yangon, samen met een vriend uit Fiji op 
zendingsreis naar Mandalay, de op één na grootste 
stad van Myanmar. Mandalay is het boeddhistische 
centrum van Myanmar en voor zover wij weten zijn er 
geen dove christenen in de stad. Het team verbleef er 
twee dagen en had contact met enkele doven die grote 
interesse toonden in Jezus en het christendom. We 
hopen dat de zaadjes die tijdens deze reis zijn geplant 
prachtige 
vruchten zullen 
voortbrengen. 
 
Na de reis 
naar Mandalay 
organiseerde 
onze kerk in 
Yangon een 
bijbelseminar 
van drie dagen. Elke dag waren er ongeveer 35 mensen 
aanwezig, die veel vragen stelden en doordachte 
opmerkingen maakten. Het seminar zorgde voor 
een dieper begrip van de God die we aanbidden en 
versterkte het geloof van de deelnemers. 
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Pa Lian vraagt om gebed voor de volgende zaken:
*Dat ons land weer terugkeert naar de normale vredessituatie 
*Dat het werkterrein van DMI in Myanmar wordt uitgebreid 
*Dat de Immanuel Church of the Deaf in Yangon groeit 
*Geestelijke wijsheid voor ons, predikanten, zodat we krachtig het woord 
kunnen verkondigen. We hebben uw gebeden en steun hard nodig.

DR CONGO
Kerk brandt af
Onze dovenkerk in Bukavu is vorige maand door een elektrische storing 
volledig afgebrand. Hoewel we dankbaar zijn dat er bij de brand niemand 
gewond is geraakt, zijn het hele gebouw en alle meubilair en apparatuur 

verwoest.  
De kerk is nu op zoek naar een andere locatie om te huren en de verloren 
apparatuur te vervangen. De kostenraming hiervoor is:

Drumstel x 1 $350 
Plastic stoelen (50 x $10) $500 
Preekstoel x 1 $200 
Franstalige bijbels (3 x $10) $30 
Swahili bijbels (2 x $15) $30 
Schoolbord x 1 $50 
Gordijn x 1 $25  
Huur (12 maanden x $55) $660
TOTAAL 1.845 USD

Wij zouden uw donaties zeer op prijs stellen. U kunt 
doneren via http://gebarenkerk.nl/wij-steunen.nl en 
vermeld ‘Bukavu Church’.

*Zorg ervoor dat donaties voor speciale doelen niet ten 
koste gaan van ons algemene fonds.

INSCHRIJVINGEN GESLOTEN

http://gebarenkerk.nl/wij-steunen.nl 


Mini-onlineconferentie
In januari werd er een mini-onlineconferentie 
gehouden voor Japanse kerken, georganiseerd door 
de Mustard Seed Church in Kyoto, Japan. Andrew gaf 
een presentatie waarin hij DMI introduceerde, waarna 
Antoinette van onze school in de Filipijnen sprak 
over “Doofheid en armoede in de Filipijnen”, Miss A 
uit China sprak over “Opgroeien als een CODA – De 
uitdagingen van zowel doof als christen zijn in China”, 
en In Yeong, onze onderwijs-pastor uit Zuid-Korea, 
gaf een presentatie over “Het belang van doofzending 
en de successen en uitdagingen die dit met zich 
meebrengt”. De bijeenkomst werd goed ontvangen en 
was een goede start. We hopen in de toekomst meer 
van dergelijke bijeenkomsten te organiseren, waarbij 
hopelijk steeds meer mensen zullen deelnemen.

NIEUWS VAN 
ONDERSTEUNENDE 

LANDEN
JAPAN

Gefeliciteerd, Samuel en Judith 
Samuel Young, al jarenlang een trouwe supporter van 
DMI Noord-Ierland, en zijn verloofde Judith zijn vorige 
maand in het huwelijksbootje gestapt. Onze oprechte 
felicitaties aan jullie beiden! 

Wat deze viering 
nog specialer maakt, 
is dat Samuel en 
Judith besloten 
hebben om in 
plaats van cadeaus 
te ontvangen, hun 
gasten te vragen 
een donatie te doen 
aan DMI! Wat een 
prachtig en heel 

aardig gebaar! De ontvangen $7.400 is bestemd voor 
de accreditatiekosten van ons nieuwe Africa Deaf 
Christian College in Rwanda. We zijn Samuel, Judith en 
al hun gasten dankbaar voor hun zeer gulle giften.

NOORD-IERLAND
Andrew Mevrouw AAntoinette In Yeong

VERS 
VAN DE 
DRUKPERS! 

Een anonieme topmanager bij DMI, die genoeg had van het voortdurende 
reizen en het slechte eten in het buitenland, heeft zojuist de ultieme eetgids 
voor wereldreizen gepubliceerd. Onder het pseudoniem Ben Addiction is 
*The Burger Book* meteen een groot succes geworden:
Ben Addiction neemt je mee op reis – 40 hamburgers in 40 weken, verspreid 
over 5 continenten – op zoek naar de beste (en slechtste) hamburgers ter 
wereld – hij proeft ze, beoordeelt ze, vervloekt ze en likt zijn vingers af. Je 
vindt het hier allemaal. Je vlucht vertrekt nu… 
Een leuk boek; alle opbrengsten van de boekverkoop gaan naar DMI. Sla dus 
je slag, want deze boeken zijn geweldige cadeaus en het zal de krappe kas van 
DMI enorm helpen. 
Je kunt het boek rechtstreeks bij de uitgever kopen. Zoek 
online naar Lulu Publishing of ga naar
https://www.
lulu.com/shop , 
Typ ‘burger book’ 
in de zoekbalk en 
leef je uit!

Met grote droefheid delen wij mee dat Jan Tausen Zachariassen is overleden. Jan is op 1 maart 
overleden. Hij was de vertegenwoordiger van DMI in Denemarken en verzorgde op betrouwbare 
wijze de verspreiding van onze nieuwsbrief, de sponsoring en de PR-zaken. Hij was een aardige 
man, een welsprekend gebarentaalgebruiker, en was samen met zijn neef Benny actief in de Deaf 
Free Church in Denemarken. Benny heeft vriendelijk toegezegd het werk van Jan bij DMI over te 
nemen. Wij betuigen ons oprecht medeleven aan Jans vrouw en familie.

Met medeleven

 https://www.lulu.com/shop
 https://www.lulu.com/shop


Lofprijzing en gebed
Gebed is zo’n belangrijk onderdeel van dit werk en we willen jullie vragen om met ons mee te 
bidden voor het werk waar DMI bij betrokken is. In ons eentje kunnen we misschien niet veel, 

maar bij God is niets onmogelijk!!
China
Wees dankbaar voor de extra steun die China heeft ontvangen. Bid om nog meer steun! 
Bid ook voor de veiligheid en motivatie van onze kerk- en gemeenschapsleiders. Bid dat 
zij nieuwe inzichten in Gods woord mogen ontvangen.
Conferentie in Cebu
Bid voor de komende DMI-conferentie in Cebu. Bid voor een veilige reis voor alle 
deelnemers en voor een prachtige tijd van gemeenschap en bemoediging tussen de 
ondersteunende landen en de veldwerkers.
Seminar over Myanmar
Wees dankbaar voor het driedaagse bijbelseminar dat in Yangon is gehouden. Wees 
dankbaar voor de tientallen deelnemers en bid dat hun harten ontvankelijk mogen zijn 
voor het evangelie en dat niet alleen individuen, maar hele gezinnen het heil mogen 
ontvangen. 

Wekelijkse gebedspunten zijn te vinden op onze website of meld je aan als  
gebedspartner en ontvang ze rechtstreeks in je e-mail. https://deafmin.org/prayer/

8

- Bezoeken aan universiteiten in de VS
Andrew heeft twee presentaties van 90 minuten kunnen geven 
in ASL-lessen aan de Colorado Christian University en heeft 
twee dagen lang een stand bemand in het studentencentrum. 
Dit bezoek heeft geleid tot een zomerstage op onze school in 
Ligao (en mogelijk een tweede stage op onze school in Kenia). 
Speciale dank gaat uit naar donateur Bill Nagel voor het regelen 
van het bezoek. 
Hij bezocht ook Biola University in Los Angeles voor hun zendingsweek. Dit was een 

succesvolle bewustmakingsactie waarbij tientallen 
studenten zich aanmeldden voor gebedsondersteuning 
en nieuwsbrieven. Speciale dank aan supporter Mehdi 
Nasiri voor het doneren van 100 kwaliteitswaterflessen die 
honderden mensen naar onze stand trokken, en aan Biola-
campusvertegenwoordiger Ellie Wu die op de tweede dag 
onvermoeibaar aan de DMI-stand werkte.

VS

Neville (OAM) & Lill Muir
DMI Oprichters

Andrew Miller 
Internationaal directeur

Matthijs Terpstra 
Internationale  

ontwikkelingscoördinator

Susi Tjhai
Financieel coördinator

Kay van Namen 
Sponsoring & 
Administratie  
Coördinator

Amy Jack
Communicatiecoördi-

nator

https://testimonies.deafmin.org/

www.deafmin.org

https://interviews.deafmin.org/

DMI NoorwegenDMI Noorwegen
www.dminorge.no

Wil je doneren? Wil je doneren? 
Als je een donatie wil maken, 

het rekeningnummer is:
NL41 INGB 0004 8580 12 t.n.v. 

Kadosh (Zoetermeer).
Voeg een bericht toe dat de 

donatie voor DMI is bedoeld.

Paypal faciliteit (beveiligd) op de 
website

http://gebarenkerk.nl/wij-steunen.nl

Noorwegen Kantoor:Noorwegen Kantoor:
Deaf Ministries International 

Matthijs Terpstra 
+47 41215782
dminederland@gmail.com. 

Stuur een mail of SMS als je 
meer informatie over ons werk 

wilt krijgen.

 https://deafmin.org/prayer/

